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Naar de kaerk! 

Het begin van het einde is begonnen, helaas helaas 

het einde is inzicht.  

Gister werd het mooie en leuke stadje Bennekom 

bezocht, maar tegelijkertijd leerden wij ook de stad 

Uikemene kennen. 

De 12 schuifelende kerken hebben rare afkorten, 

BMRK of was het nou MBRK. De kerken zijn geluk-

kig allemaal bij elkaar gebracht, door middel van 

een puzzel. 

De kerken in Bennekom stonden gelukkig wel stil. 

In de stad waren ook studenten die wonderbaarlijk 

een puzzelstukje hadden en gelukkig aan ons ga-

ven.  

Die puzzel is ‘s avonds nog compleet gemaakt met 

een mooie tocht van breeklichtjes. Erg toevallig dat 

Storm ook breeklichtjes had gekocht. Woont Storm 

soms in Uikemene? Of is hij Stach? 

Hoe dan ook, na dat we nog 1 stukje miste, hebben 

we nog een grondige zoektocht gehouden over het 

terrein en gelukkig vond Rafael deze (de held!).  

Wist je dat? 

 Ilse heel goed is in wegen bouwen? 

 Sommige welpen niet in het kampkrantje wil-

len staan? (oeps sorry) 

 Er gister een hoop gesnoept is? 

 Chikai een oud-klasgenootje tegen kwam in de 

dieren winkel? 

 Er hele leuke, lieve, enge en stoere dieren wa-

ren in deze winkel? 

 Er een machinist aanwezig is? Rarara….. 

 Dat de leiding het super leuk een aardig vond 

dat er ijsjes werden uitgedeeld door de welpen 

zelf? 

Het weer:  
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“Nou breekt mijn 

bever” 

Inwoners van 

dienst: 

Afzetterijgers 

Wat eten we van-

daag? 

Schijven 

 

Opdracht van de 

dag: 

 

Einde maken aan 

de knobbelneuzen 

 


