Appels, appels

Het einde van het begin is begonnen, daarmee zijn
we al bijna op de helft van het kamp!

Na een dag vol met (granaat)(aard)appels, is het
toch gelukt om de granaatappelboom om te hakken.
Het is gebleken dat als granaatappels ontploffen je
voeten nat en vies worden.

Appels, appels, daar kan je moes van maken! Dus
dat is ook gebeurd, maar wel raar gekleurde appel-
moes! Lungri en zijn team heeft gewonnen met de
aardappel wedstrijd, Chil en Chikai zijn het hier niet
mee eens en overwegen een herkansing van de
wedstrijd.

Na vele obstakels zijn er 8 kinderen gekampdoopt
en hebben ze, levend en wel, het einde bereikt. Ge-
feliciteerd! Na de kampdoop heeft er nog een water-
gevecht plaatsgevonden gevolgd door een warme
douche

Tijdens het avondspel waren er aftikkers, dit vond
niet iedereen leuk, hoewel sommige het dan juist

leuker vonden!
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Het weer:

de blauwe hemel

Uitspraak van de
dag:

“Even aan mijn Be-
ver vragen”

Inwoners van

dienst:

Decibellers

Wist je dat?
0 Dieke heeft gewonnen met het nachtspel

0 Brian héél goed appels kan schillen, hij heeft
er wel 7 geschild!!!

0 Blauwe appelmoes hetzelfde smaakt als rode
appelmoes?

0 Je de welpen gewoon kan nummeren, dus de
leiding niet meer hoeft te tellen

0 De welpen heel goed bomen kunnen omhak-
ken, maar ook heel goed kunnen omzagen (‘s
nachts)

0 De lens van Lungri nog steeds zoek is, de zak
snoep nog niet aan een vinder is gegeven

0 Jullie wist-je-datjes kan inleveren bij Chikai

Wat eten we van-

daag?

Verbrand eten

Opdracht van de
dag:

Verslaan van de
Draak van Smook
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