Vandaag wordt alles verteld

Het is alweer de tweede dag, dat betekent dat, het
midden van het begin is begonnen.

Zijn jullie al een beetje gewend aan Bennekom? En
de mooie bosrijke omgeving van het koninkrijk van
Katoren?

‘s Middags is er druk hout gesprokkeld en zijn er
mooie hutten tot stand gekomen.

Waarvoor dat hout nou gesprokkeld moest worden
was een heel slecht bewaard geheim (er werd al
heel snel geraden dat er een kampvuur zou ko-
men). Helaas waren de weergoden niet vrolijk ge-
stemd en kregen wij regen.

De vogels van Decibel zijn gevonden en ze waren
toch best moeilijk te vinden, vooral vogel Akela was
moeilijk te vinden.

Na deze donkere speurtocht werd er in de kamp-
vuurkuil, zonder het vuur, toch nog een paar liedjes

gezongen om de vogels van Decibel te verjagen.
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Het weer: (hopelijk)

de blauwe hemel

Uitspraak van de
dag:

“Komt een bever
uit de mouw!”

Inwoners van

dienst:

Stellingwoudenaar-
ders

Wat eten we van-

daag?

Stampot

Wist je dat?

0 Frikandellen echt heel lekker zijn. Maar of ze
nou echt van olifanten gemaakt worden?

0 Naomi B jarig is geweest en zij dus de ‘oude’
Naomi is.

0 Er een soort van 2e platte rust is geweest? En
de welpen dat zelf wilden?

0 Lungri voortaan Hungri heet

0 En Storm dit kamp verder door het leven gaat
als “Ben”

0 Er een hele hoop complimenten waren over
het avondeten? Sherekhan & Akela jullie kun-
nen lekker koken!

Oproep:

1 kilo snoep voor
wie de rechter lens
vindt van Lungri!

Opdracht van de
dag:

Omhakken van de
Granaatappelboom
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